
Het Niks Nieuwsblad
Zaterdag 13 mei 2023  •  Uitgave ter ere van 30-jarig Niks jubileum
Met vandaag: 
Oplage: 100  •  €0,00  •  Voor deze krant is 0,09 boom gekapt, wat nou linkse hobbies? 

Wie dit leest, heeft de eerste dag van 30 jaar Niks 
overleefd. Hoera, je bestaat nog! Ga genieten van 
deze nieuwe dag met nieuwe kansen, nieuwe 
bands en nieuwe pils (ofja, hoe nieuw is die pils 
eigenlijk bij de Niks, zo smaakt ‘ie in ieder geval 
niet). Ga ook meteen voor een nieuw kapsel bij 
Salon Handmade, een nieuw outfi t bij de kilosale, 
een nieuwe tattoo in het Terror Tattoohok en 
daarna weer ouderwets op jacht naar een nieuwe 
kater. Proost!

In OJC Niks zijn veel vriendschappen ontstaan. Vriendschappen 
tussen braaksel en WC-pot, tussen gezicht en vloer, maar ook 
vriendschappen van vlees en bloed. Zoals Mirian en Lieke. 
Vandaag delen deze BFF’s delen herinneringen aan OJC Niks. 

Verhalen uit de oude doos, dat was de vraag. Inmiddels zijn we 
letterlijk oude dozen. Waar te beginnen? We hebben zoveel 
meegemaakt op deze plek en ongeveer alles gedaan. Van 
bardienst tot aan de programmering. We waren écht toegewijd. 
Vaak zo toegewijd dat we ’s nachts de tent uitgeveegd 
moesten worden of weer in ‘n hoek van de tent moesten 
worden opgeraapt. Tussendoor even spugen op de plee, en 
weer verder. Ik kan me nog herinneren dat Lieke met oud en 
nieuw tapdienst had in het café en nog voor de dienst begon 
moest kotsen in de keuken van de tequilashots. Vaak zagen we 
in zo’n soort situaties Leon van Lier of Ewout Wiedemeijer dan 
een paar keer zuchten, telkens weer aardig blijven en ons toch 
op een fi jne manier op onze plek zetten. We hebben zoveel 
fi jne herinneringen aan onze tijd hier. Vooral de avonturen en 
herinneringen van het vrijwilligersweekend zijn me bijgebleven. 
We willen hier iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan 
deze fantastische tijd, en ook de mooie mensen die we vaak wat 
kopzorgen hebben gegeven!

Heb je een verhaal of 
foto voor het krantje 
van morgen? Stuur jouw 
anekdote, tekening, recept, 
of misplaatste mop door 
naar 0657949856

xoxo de Redactie
De redactie behoudt zich het recht voor
inzendingen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten

Lieke + Mirian

30 Jaar Niks Memories30 Jaar Niks Memories

Weerbericht
Vandaag breekt de hemel open met zonnestraaltjes St. Paul 
en Keezus Christus. Gelukkig is godsdienst de opium van het 
volk (Marx, 1843). Tussen 23.00 en 0.00 donderslagen vanoet 
Tiender. Wisselvallig dus, maar in weerberichten schuilt een 
belangrijke levensles: verwachtingen kun je sowieso maar 
beter inruilen voor acceptatie. Vannacht temperaturen 

rond het kookpunt, met hier en daar kans op 
tattoo’s en een scheive pony.

- L. Spreeuwenberg

R.I.P. At-machine
Twee pionnen, ducttape, 
kinderspeelgoed en een metalen 
slangetje met twee uiteindes. 
Afzonderlijk niet bijzonder, maar 
samen een fi jn staaltje OJC Niks 
ingenieurschap. De dubbele at-
machine had de kracht om mensen te 
verbinden, om bier heel snel in nekken 
te krijgen en feestjes naar een hoger 
niveau te tillen. Zover is het helaas 
nooit gekomen, op vrijdag 12 mei werd 
hij ijskoud ten grave gedragen door 
de gemeentelijke inspecteurs. R.I.P. 
atmachine. (vrijdag 12 mei 2023 †)
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In the next episode of 
30 Jaar Niks: Zondag 14 mei.
All killer, no filler. De echte die 
hards zie je vandaag. All Star Band, 
pakje menthol Kent.

Vandaag op het programma
Bexkens & Wilhelm Toen ze in 2020 elektriciteit ontdekten in Tiender   
   heeft dit duo er het beste uitgehaald: af en toe een geluid. 
BPKraft   Alle uithoeken van de elektronische wereld   
   worden bezocht. Voel de kraft van BPKraft.
DJ St. Paul  De absolute koning van de DJ-wereld. DJ St. Paul  
   krijgt elke zaal aan het dansen met de   
   beste indie, pop en electronica. 
Ellsd   Electro, punk, disco. Als het maar dansbaar is. 
Keezus Christus  Heeft deze discogod nog een bio nodig? 
Keezus Christus b2b De Manager Keezus en de Manager maken een   
   liefdesbaby van hiphop, disco en house. <3
Kiki de Swart  Brengt het geluid van de ghetto van het IBB naar Horst. 
Mason Grind  Retro en fresh. Mason Grind weet wat jouw gears grind. 
Mood Bored  Indie-rock medicatie voor je quarter life crisis. 
Octopus   Manische psych-rockers met acht armen. 
Roellerdisco  Roellerdisco a.k.a. Sleazy V. a.k.a. Ultra Rolo doet Roel op z’n Roelst. 

Rutger   Rutger, gaaaaast. Wat een.... top DJ-set, dankje. 
The Super Soakers Een frisse squirt indie-rock in je gezicht. Beste  
   band in Oploo en omstreken.
Tibor b2b Jesse  Sci-fi fantasy techbass voor liefhebbers van   
   Mongoolse keelzang.
Tokolony  Popbangers voor gebroken harten. Soundtrack  
   voor casanova’s en verleidsters. 
De Tuinhuis  Het hardste boyband van de zuiden. Partybouwers  
   pur sang, geen touw aan vast te knopen. Pull up!
Two Door Disco Club Deurtje open. Disco! 
Ultra Rolo  Ultra Rolo a.k.a. Sleazy V. a.k.a. Roellerdisco is   
   Roeller dan Roel.
Weak Moves  Gitaar gedreven post-punk shoegaze. Eigenzinnig  
   en tering goed.
Bhandari Creation Sieraden met magische krachten. Heelt ook katers. 
Salon Handmade  Nieuwe coupe voor een prikkie. 
Kilosale   Stijl gaat per kilo. Scoor die outfit. 
Photobooth  Zet je hoofd op de foto.
Terror Tattoohok  Zeer professionele tattoo’s. Zeer permanent. Doet  
   geen zeer.

Tortelduifjes
OJC Niks appt met een vrijwilliger en vertelt ons een kort 
verhaal uit zijn Niks-verleden. Vandaag: Mart van de Logt.

Dialoog van de dag
Gehoord op vrijdag 11 mei bij de hoofdingang 
terwijl de drum ’n bass uit het café galt en 
snoeiende garage punk uit zaal. 

“Jezus. Kom je weer een keer bij de Niks. 
Meteen weer dit soort muziek.”
Zelfde gast, 5 minuten later in tent 
buiten: “Starshipsssss were meant tooo fly. 
Woohooohooo”

@topsy_turvy_magic / Sjors Driessen


